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Namens de redactie wensen wij iedereen een gezond en gezegend
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MEDITATIE

Meditatie bij Lucas 1: 43: “waaraan heb ik dit te danken, dat de
moeder van mijn Here tot mij komt?”

Het is een prachtige geschiedenis om te lezen: Maria die zich met
spoed opmaakt om naar een stad in het bergland van Juda te reizen.
Om het teken te zien dat de engel haar gegeven heeft toen hij haar
die wonderlijke boodschap had gebracht dat zij, Maria, de moeder
van Gods Zoon zou worden. Toen had de engel gezegd: zie, je
familielid, Elisabeth, is zwanger van een zoon in haar ouderdom. Ga
maar kijken: “want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos
wezen.”

Maria is meteen gegaan. Met spoed, staat er. Ze heeft zich direct
klaar gemaakt en is op reis gegaan. Ze zal er een dag of drie, vier
voor nodig gehad hebben om er te komen. En daar, in het bergland
van Judea, in de stad waar Zacharias en Elisabeth wonen, gaat ze
hun huis binnen. En ze begroet Elisabeth, haar verwante.

Dat is een ontroerend moment geweest, die ontmoeting van die twee
vrouwen: aan de ene kant Elisabeth, die hog mee mag maken op
hoge leeftijid zwanger te zijn, en aan de andere kant dat nog jonge
meisje, Maria, dat nog maar kortgeleden door Gabriél op de hoogte is
gesteld van Gods bijzondere bedoeling met haar leven. Beiden
hebben ze het moederschap in het verschiet; de ene van de
wegbereider des Heren, de ander van de Here Zelf. Daar staan ze.
Wat zal er door hen heengegaan zijn?

In de tekst is er vooral aandacht voor Elisabeth. Deze ontmoeting
heeft haar niet onberoerd gelaten. Zelfs in de letterlijke zin van het
woord: het kind in haar schoot (de wegbereider van de Here) springt
op zodra Elisabeth de groet van Maria hoort. De heraut begroet nu al
zijn Meester, nu hij nog in de moederschoot is. Hij herkent Hem.

Ja, zelfs: hij maakt bekend dat Maria al zwanger is, dat Gods Woord
aan haar werkelijk krachtig geweest is. Overschaduwd door de kracht
van de allerhoogste draagt ze de Heiland der wereld onder haar hart.
Johannes maakt dat met een vreugdesprong in de baarmoeder ken-
baar aan zijn moeder. Hij begint al vanuit de moederschoot met zijn
werk; hij wijst Jezus hier al aan, zoals hij dat dertig jaar later bij de
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Jordaan ook doet: "zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld
wegneemt” (Joh.1:29,36).

Dat gebeurt hier in die ontmoeting tussen die twee vrouwen.

Hier zet het heil in. Zo mag het gezegd worden! In feite is het hier al
kerstfeest, want Jezus is (nog helemaal verborgen in de schoot van
Maria) op aarde! De Heiland is gekomen. God heeft naar zijn volk
omgezien, en Hij heeft gedacht aan zijn barmhartigheid. In die vrucht
daar in Maria’s schoot heeft God zijn grote heilsoffensief ingezet.

Dat is wat Johannes, in de schoot van zijn moeder, aankondigt door
op te springen. Alsof hij zegt: daar heb je Hem!

En Elisabeth begrijpt dat. Vervuld met de heilige Geest weet ze wat
hier gebeurt en roept ze uit: “Gezegend zijt gij onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te
danken, dat de moeder van mijn Here tot mij komt?” Daarbij ligt de
meeste nadruk, niet op Maria, maar op het kind in Maria’s schoot.
Elisabeth weet in één keer: hier wordt mijn Here mijn huis binnen
gedragen. Want het kind sprong op in mijn schoot.

Het zijn opmerkelijke woorden van Elisabeth. Zij is immers de vrouw
die na jaren van smaad eindelijk zwanger is. Jaren heeft ze samen
met Zacharias, gehoopt, gebeden, geleden. Vandaag de dag zouden
ze alle vruchtbaarheidsklinieken afgeweest zijn. Want wat een
schande was het (vooral toen) kinderloos te zijn; kinderloosheid
betekende dat jij aan het eind stond; jouw levenslijn naar de toekomst
en daarmee naar het moment van de komst van de door God
beloofde Messias was afgesneden. Jij zou er, in de kinderen die je
nooit kreeg, niet bij zijn als de Verlosser kwam.

Daarom is het te begrijpen dat Elisabeth vol is van vreugde, zeker
sinds ze ontdekt heeft werkelijk zwanger te zijn. Want waar had ze dat
nou aan te danken, dat ze toch nog moeder zou worden?

Maar met wie kon ze haar vreugde delen? Zacharias was er wel,
maar hij kon geen woord uitbrengen. Hij zat daar maar, dag in dag uit,
stil in zijn hoekje. Zwijgend, met stomheid geslagen. Vanwege zijn
ongeloof. Natuurlijk, Elisabeth zal ook naar hem toe haar diepe
blijdschap getoond hebben. Maar er met hem over doorpraten is
onmogelijk. Alles wat hij duidelijk wil maken moet hij opschrijven op
Z'n schrijftafeltje.



Daarom, als Maria dan komt, en als Elisabeth dan eindelijk (ze is al
die maanden immers binnengebleven — zie Lucas 1,24) eens voluit
met iemand haar vreugde kan delen, dan is het werkelijk opmerkelijk
dat ze niet over zichzelf begint, over hdar zwangerschap, over haar
wonder, maar dat ze het meteen heeft over haar Here, die door zijn
moeder hier de drempel overgedragen wordt. Je ziet haar (bijna zou
je zeggen) de handen ineenslaan van verwondering: hoe kan dat?
Waar heb ik het aan verdiend dat dit gebeurt? Dat mijn Here tot mij
komt?

Daar heb je het tafereeltje: die twee vrouwen die elkaar ontmoeten.
Elisabeth en Maria. We zien het gebeuren. En we zijn getuige van hun
diepe verwondering en vreugde.

De vraag die bij dit alles naar ons toekomt is, hoe wij deze dingen
beleven? Wat doet het ons, als we (weer: hoeveel jaar is het nu al) de
boodschap van advent horen. Als ons weer verkondigd wordt dat God
naar ons heeft omgezien, en dat Hij, om ons te redden uit onze
verlorenheid en schuld zijn eigen Zoon naar deze aarde gezonden
heeft. Zet het ons nog in vuur en vlam als we horen dat God werkelijk
die God is die naar ons omziet.

Want daar gaat het om: dat God werkelijk die God is die heel
persoonlijk met ons te maken wil hebben. Dat Hij werkelijk hemel en
aarde bewogen heeft om ons niet verloren te laten gaan. Dat Hij
daarom zijn Zoon zond. Dat Hij tegen zijn enige, zijn geliefde Zoon
zei: Jij moet naar de aarde gaan. Jij moet over je goddelijkheid heen
het kleed van een dienstknecht aantrekken (Fil.2,7) en Je moet de
mensen in alles gelijk worden. Jij moet het heil tot stand gaan brengen
op aarde. Door jezelf te géven, tot in de dood. Want Ik wil niet dat de
mensen verloren gaan. lk wil niet dat ze voor eeuwig om zullen
komen. Daarom: ga, mijn Zoon. En offer jezelf.

Daar zien Elisabeth en Maria iets van. Dat dringt tot ze door als ze
elkaar ontmoeten. En vooral in wat er tijdens die ontmoeting gebeurt.
En daarom kunnen ze niet anders en zien we Elisabeth de handen
ineenslaan van verwondering en horen we Maria op hoge toon haar
lofzang zingen. Omdat het hun rdakt wat er aan het gebeuren is. Hun
leven. Hun redding. Hun behoud.

Daarom is er de verwondering van advent. Dat God z6 komt.
Gekomen is! Om dat te doen. En dat Hij dat aanbiedt.



Dit evangelie komt nog altijd naar ons toe. Het wordt ons verkondigd:
dit komen van God. Ons tot redding en behoud. Het wordt ons
verkondigd en aangeboden. Gods rijkste geschenk aan ons, dat God
zegt: Ik kijk naar jou om. Ik vergeet jou niet. Ik ben uit op jouw redding.

Waar hebben we dat aan te danken? Wie zal het zeggen? Hoe kan
het? Hoe is het mogelijk? Maar God zegt: Ik doe het. Zo kom Ik tot u.
Tot jou.

Hoogeveen, ds. Jan van 't Spijker

MEELEVEN MET ELKAAR

Voorbede en dankzegging

Halverwege december hebben we voorbede gedaan voor Li Shen
van der Heide. Hij moest toen geopereerd worden aan zijn andere
oor. We hebben onze hemelse Vader gevraagd dat alles goed zou
mogen gaan en gebeden voor goed herstel.

We hebben samen gedankt dat Harm en Janny Tibben op 14
december jl. 50 jaar getrouwd waren. Ook is het bijzonder dat ds. R.
van de Kamp, die op 24 december jl. bij ons in de morgendienst
voorging, destijds het huwelijk van Harm en Janny kerkelijke heeft
bevestigd.

Samen hebben we gebeden voor onze broeders en zusters die op
oudejaarsdag het om wat voor reden dan ook extra moeite en
verdriet kennen.

Op nieuwjaarsdag hebben we in ons gebed gevraagd of de Here
met ons mee wil gaan in het nieuwe jaar.

Dit ‘meeleven met elkaar’ is van 4 december 2023 tot en met 7

januari 2024.

De kerkenraad



VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 20 december 2023

Opening
Ds. Van ‘t Spijker opent met het lezen van Lucas 1 vers 39-45 en
houdt hierover een gedachtegang. Daarna gaat hij voor in gebed

Aanwezig: brs Booij, Floor, Van der Heide, Rutten, ds. Van 't
Spijker, brs Versteegt, De Witte en als medewerker scribaat zr
Van Dijk
Afwezig m.k.: zr Van der Wal medewerker scribaat

De notulen van de afgelopen vergadering worden besproken,
goedgekeurd en vastgesteld.
De agenda wordt, na aanvulling van een paar punten,
vastgesteld.

Pastorale zaken

De kerkenraad overlegt hoe we verder Avondmaal gaan vieren
met rondgang drinkbeker en kleine bekertjes. Er is een advies
van de diaconie, deze wordt op de volgende
kerkenraadsvergadering nog een keer besproken.
Taakverdeling binnen de kerkenraad:

Wijk 1 - ouderling br P.G. Versteegt, diaken br D. Floor

Wijk 2 - ouderling br Th. J. Rutten, diaken br W.A.E. Marskamp
Wijk 3 — ouderling br L. van der Heide, diaken br S.G. Booij
Ouderling br R. de Witte is tweede voorzitter en scriba en neemt
een aantal huisbezoeken op zich om te andere broeders te
ontlasten.

Diaconale zaken
Collecterooster 2024 wordt vastgesteld.

Commissie van Beheer
Een paar binnengekomen en lopende zaken worden besproken.



Ter bespreking

De beroepingscommissie overlegt samen hoe ze nu verder te gaan
met het zoeken naar een te beroepen predikant. Ook zoeken ze
naar mogelijke versterking of vervanging van commissieleden.

Ingekomen stukken en uitgaande post
De post wordt doorgenomen.

Evaluatie, rondvraag en aandachtspunten
Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten met dankgebed
door br. Floor

De volgende vergadering is D.V. woensdag 24 januari 2024.

Vriendelijk verzoek

De kerkenraad verzoekt u vriendelijk om de stukken voor de
kerkenraadsvergadering te mailen of in te leveren uiterlijk tot
woensdag een week voor elke vergadering.

Email: scriba@cgkmeppel.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

WIIZIGINGEN GEMEENTEGIDS

- Wijziging:
Geboortedatum van Martijn Russcher is 3 augustus
2001

- Vast telefoonnummer fam. S.G. Booij vervalt

- Emailadres Lisette Booij is: lisboo@booijzone.nl

- Uit laten schrijven:
Josina Verkade, dooplid

Het alfabetisch ledenregister van janauri 2024 is te vinden op het
besloten gedeelte van onze website.


mailto:scriba@cgkmeppel.nl
mailto:lisboo@booijzone.nl

Heeft u / jij nog geen inlogcode of bent u / jij de inlogcode vergeten ?
U / jij kunt er één aanvragen bij onze webmaste - e-mail:
webmaster@cgkmeppel.nl

PASTORAAT

Een nieuw begin

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de
vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer
opkomen in het hart. Jesaja 65:17

We hebben de jaarwisseling al weer achter de rug en de goede
voornemens zijn misschien al wat vergeten. Bij mijn schoonouders
werden aan het einde van een jaar ‘kniepertjes’ gebakken, en voor
het begin van het nieuwe jaar waren er dan niet nieuwjaarsrolletjes.
Als symbool voor het nieuwe jaar wat uitgerold gaat worden. We
weten niet wat dit jaar ons brengt en we mogen het met vertrouwen
tegemoet gaan. Wetend dat er een Hemelse Vader is die ons dag
aan dag draagt. Dat woord ‘dragen’ mag ook vertaald worden met
overladen. Gedragen door Zijn Vaderhanden en overladen worden
met Zijn zegeningen. Al voelen we dat niet allemaal en ook niet altijd
zo. Dat merk ik ook wel in de gesprekken die er zijn. Bijvoorbeeld bij
ziekte, bij zorgen in het gezin, eenzaamheid, zorg om hoe het in de
toekomst allemaal moet gaan, etc. Hoe moeilijk is het soms om met
alles wat ons in het leven overkomt om te gaan. Soms is er geen
enkel lichtpuntje te zien. En toch: we zijn samen gemeente.
Gemeenteleden kiezen elkaar niet altijd uit. Toch moet je samen
door één (kerk)deur de schaapskooi in. Dan begrijp je elkaar niet
altijd meteen maar wat mooi is het als dat begrip er met vallen en
opstaan toch komt. Dan leren we van elkaar, bouwen elkaar op in de
liefde en worden we gezegend. Soms moet je dan nog incasseren
ook maar word je er geestelijk sterker van. Het zou kunnen dat u
denkt: mooi opgeschreven Henk maar de werkelijkheid is anders.
Zeg dat dan gerust als ik er te optimistisch in zit. Maar laten we het
dan samen biddend bij de Heere brengen. Dan krijgt de boze geen
voet aan de grond en mogen wij in ons leven getuigen van de hoop
(verwachting) die in ons is. We staan er niet alleen voor maar
worden gedragen.

Henk Bokhorst, pastoraal werker. 06-10001365
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BEDANKJE

Wij willen een ieder die ons in de afgelopen tijd een kaartje hebben
gestuurd of een attentie , hartelijke bedanken.

Ook voor de vele felicitaties tijdens ons 60 jarig huwelijks feest.
Het gaat gelukkig weer goed met ons. Dick zijn lopen blijft redelijk
stabiel

Wij wensen jullie een voorspoedig nieuw jaar.

De hartelijke groeten Janny en Dick

KERKBIBLIOTHEEK

Al langere tijd leeft het verlangen om een manier te vinden waarop
we als kerkleden gebruik kunnen maken van elkaars boekenkast.
Soms koop je een boek, leest het en zet het dan in de kast. Meestal
wordt het niet nog een keer gelezen, maar wegdoen is “zonde”.
Daarom gaan we starten met een ruilkast in de kerk, noem het een
kerkbibliotheek. ledereen mag eigentijdse christelijke lectuur, boeken
en tijdschriften, in de kast zetten. Het gaat om zowel volwassen- als
jeugdboeken en tijdschriften. We voorzien elk item van een lijstje
waarop een lener naam en datum en eventueel een aanbeveling kan
noteren zodat we kunnen zien hoe dingen circuleren.

Voorlopig gaat het om 2 planken in de grote zaal direkt naast de
deur naar de kerkzaal. Vanaf het verschijnen van dit gemeenteblad
kunt u gebruik maken van deze “bibliotheek”.

Wat in de kast staat is niet terug te vragen, we houden geen
administratie bij en items die te lang niet circuleren gaan naar de
Dorcas kringloop.

Wij zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van de kast en
eventueel verwijderen van niet lopende items.
We hopen op veel leesplezier voor iedereen.

Talitha van Helden en Margriet Rutten



JAARVERSLAG DEPUTATEN EVANGELISATIE
GEPUBLICEERD

Team evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft
het sociaal jaarverslag over 2022/2023 gepubliceerd. We kijken in
dankbaarheid op de vele initiatieven waar we bij betrokken waren.
Tegelijkertijd zijn de behaalde resultaten een aansporing om vol te
houden en door te gaan met de verspreiding van het Evangelie.

Missie is stap één

Steeds meer kerken richten de blik naar buiten. Dat is ook hard
nodig in een seculier land als Nederland. "Vuur dat niet brandt is
geen vuur. Kerk zonder missie is geen kerk," schrijft ds. Rein den
Hertog als voorzitter van het deputaatschap evangelisatie. "De
pagina’s die volgen kunnen gelezen worden als een verslag van hoe
we als deputaten evangelisatie handen en voeten proberen te geven
aan deze overtuiging."

Volhouden

Het jaarverslag staat vol voorbeelden van doorzettingsvermogen.
Missionair werk vraagt vaak om geduld en trouw. Missionair
consulent Peter L.D. Visser nodigt ons dan ook allemaal uit om dit
jaarverslag vooral te lezen als een aanmoediging om vol te houden.
"Veel, heel veel werk in de kerk moet het hebben van trouwe inzet.
Dat geldt ook voor missionair werk. Soms is er al iets zichtbaar van
de opbrengst, de vrucht van dat werk."

Dienstbaar aan de kerken

ledereen die lid is van de CGK betaalt via de landelijke
afdrachten mee aan het werk van Deputaten evangelisatie.
Gemeenten die (meer) werk willen maken van hun missionaire
roeping, kunnen een beroep doen op de consulenten op het
Dienstenbureau. Zij zijn beschikbaar voor toerusting, advies en
ondersteuning.

U kunt het jaarverslag hier downloaden: www.bit.ly/EV-
jaarverslag23
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COLLECTENROOSTER

Tweede collecten:

Januari : Red een Kind
Februari . Afdracht Veenendaal: Landelijk Diaconaat
COLLECTEMUNTEN

Wilt u graag collectemunten bestellen, dan kunt u contact opnemen

met Wim Marskamp.

22-01-2002
23-01-1942
25-01-1935
25-01-1971
27-01-1965
28-01-1960

03-02-1942
06-02-1946
08-02-2005
10-02-2003
14-02-1945
16-02-1962
17-02-2014
19-02-2018
24-02-1958
24-02-1947
25-02-2016
26-02-2021
27-02-1069

VERJAARDAGEN

Marlinda Russcher-Cluistra
Wim Marskamp

Grietje Berendsen-van der Wall
Anita de Wit

Anita Mulder-Spoelstra

Koos Wannigen

Cees Schutter

Harm Tibben

Frederigue van Saagsvelt
Jeoniss dos Santos

Ans Marskamp-Wessels
Hennie Huisman

Benita Dindarlou

Lisette Postma

Hennie Kalkman

Geert Wind

Manuel Feenstra

Nauth de Witte

Ellen Westerhuis-Bruggen
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KLEDING OVER?

Hebt u kleding over? Breng het bij Rijwielhandel Pot of bij de heer G.

Wolting.

Het is voor de stichting: “Kom over en help”.

Zondag 28 januari
09.30 uur
16.30 uur

Zondag 4 februari
09.30 uur
16.30 uur

Zondag 11 februari
09.30 uur
16.30 uur

Zondag 18 februari
09.30 uur
16.30 uur

Zondag 25 februari
09.30 uur
16.30 uur

KERKDIENSTEN

ds. H. van Eeken Kerk en School?

ds. H. van Eeken

st. H.J. Ymker
st. H.J. Ymker

Hulpverleningszondag

drs. B. Reinders
ds. L.J. van Dalen

Belijdenis

drs. B. Reinders
drs.B. Reinders

prof. H. Selderhuis

De kopie voor het volgende gemeenteblad
dient uiterlijk 4 februari 2024 in ons bezit te zijn.

Het emailadres van de redactie is:
redactie@cgkmeppel.nl
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