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MEDITATIE 
 
Ontmoeting 
“Hé hoi!...” “Hoe gaat het met je, alles goed”? 
Hoe vaak vragen we het niet. Korte vraag… Makkelijk gesteld… 
Maar of het nou van echte belangstelling getuigt? Dat is maar de 
vraag natuurlijk. 
 
“Hé hoi!” “Hoe gaat het met je, alles goed”? “Ja, hoor prima”. “En 
met jou?” Een even gemakkelijk antwoord. Van gelijk niveau wat 
oppervlakkige belangstelling in de ander betreft. 
 
Ik moest denken aan de rijke vrouw uit Sunem. Je leest over haar in 
2 Koningen 4:8-37. Ze kan zich alles permitteren wat haar hart 
begeert. Nou ja. In materiële zin wel. Maar ‘alles’…? 
 
Elisa kwam blijkbaar regelmatig door Sunem. En zij nodigde hem 
dan steeds uit om te komen eten. Zij had hoge achting voor deze 
profeet waarvan zij wist en geloofde dat het een Godsman was. Er 
werd op het huis van de Sunamitische voor Elisa zelfs een 
logeerkamer gebouwd en ingericht. Gehazi, de knecht van Elisa 
moet haar om haar te bedanken vragen of zij iets voor haar kunnen 
doen. Gehazi kent de Sunamitische vrouw blijkbaar goed. Zij zegt 
niets nodig te hebben en Elisa vraagt nog ’s aan Gehazi: “echt niet?” 
En dan zegt Gehazi: “Jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al 
oud”. De vrouw was lang kinderloos geweest. Je proeft de oude 
wonden in vers 16. “Roep haar”, zegt Elisa tegen Gehazi en dan 
komt zij in de deuropening staan en dan beloofd Elisa haar: 
“Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden”. 
"Spiegelt u me toch niets voor”. Ze had lang vergeefs gehoopt… 
Zelfs gerouwd om het kindje dat niet kwam. En uiteindelijk had zij 
erin berust. Zelfs toen ze een gunst aan de profeet mocht vragen, 
vroeg ze er niet om. Maar een jaar later had zij een zoon in haar 
armen! De jongen groeit op en mag met pappa ’s morgens vroeg 
mee naar het land. En daar gaat het fout met het manneke. “Mijn 
hoofd… mijn hoofd”, roept hij. Hij is ineens zó ziek dat hij naar huis 
gedragen moet worden door één van de knechten. Z’n moeder 
neemt hem op schoot, maar het gaat slechter en slechter met hem 
en tussen de middag sterft hij… 
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Wat een ongelofelijk verdriet! De vrouw kan zich er niet bij 
neerleggen! Het verdriet verscheurt haar! Het schrijnt en verwondt 
haar tot in het diepst van haar ziel. Dit kan toch niet Gods bedoeling 
zijn? Haar vragen stapelen zich op…Ze geeft direct opdracht een 
rijdier klaar te maken en ze maakt zich reisvaardig. Haar man vraagt 
zich af wat er plotseling met haar aan de hand is. Ze legt niks uit – 
ze zegt “Laat mij nou maar!” 
 
Kordaat als zij is reist zij onmiddellijk naar de plaats waar zij Elisa 
weet. De Karmel. Elisa ziet haar komen. Gehazi moet haar tegemoet 
gaan en vraagt haar uit beleefdheid: “Hoe gaat het met u, met uw 
man, met uw zoon…?” Dan reageert ze zoals de meesten van ons 
zouden reageren. “Oh, goed hoor”. Ze laat tegenover Gehazi niet het 
achterste van haar tong zien. Zo’n antwoord dekt dus nooit de 
werkelijkheid. Dat weten we… Ook in deze geschiedenis niet. 
Het gaat haar om Elisa! Het gaat haar om de Godsman! Ze grijpt – 
diep gebogen - z’n voeten. Gehazi – beledigd dat zij hém zó liet 
staan – wil ingrijpen en haar wegjagen. Maar Elisa ziet en weet dat 
de vrouw verdriet heeft. Zij snikt het uit. In verwijtende toon vertelt 
over haar gestorven zoon. 
“Heb ik U om een zoon gevraagd…” 
“Heb ik u niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken…” 
Gehazi wordt er snel op uit gestuurd met de staf van Elisa om die op 
die dode jongen te leggen. En hij gaat met gezwinde spoed, maar 
dat helpt niks. De jongen blijft dood… De moeder echter weet Elisa 
te overreden met een prachtige en sterke tekst. Zo is zij! Zo waar de 
Heer leeft, ik ga niet zonder u… 
En het is die geloofsbelijdenis die Elisa in beweging brengt. 
 
Deze Sunamitische was tevreden met wat God haar gaf. Dat zegt ze 
ook: “ik leef in het midden van mijn volk”. Waarom wilde Elisa deze 
vrouw per se iets geven? Waarom moest deze vrouw iets 
ontvangen? De naam Elisa betekent “God redt". Alle verhalen rond 
Elisa zijn in dat licht te lezen. Hier gebeurt dat ook. Maar het verhaal 
houdt daar niet op. De jongen sterft. 
 
Het doet denken aan een andere geschiedenis, van die andere 
Zoon. Ook dát kind sterft, de Zoon van God. Maar daar houdt het 
niet mee op. Deze verhalen gaan letterlijk en figuurlijk over opstaan 
om te leven. Over anderen helpen om op te staan. 
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Elisa… Jezus… Ze delen dezelfde naam “God redt”. God geeft het 
leven niet om de dood. God geeft het leven om te leven. Dwars 
tegen de dood in. Zo werd die dode jongen teruggeroepen naar het 
leven. Zo wekte de Vader de Zoon uit de dood. Zo wil Hij ons tot 
leven brengen! Zo komt Hij ons reddend tegemoet. 
 
Maar nu wij… gaat het ons om de echte ontmoeting? Broeders… 
Zusters! Durven we het zomaar uit te spreken wat ons echt 
beweegt? Wat onze zorgen zijn… Of je het leven ook aankunt? Hoe 
voel je je op je plek in de gemeente van Christus… Op je werk… 
Misschien wel naast het werk voor de kerk dat vaak extra is. Of lig je 
ergens wakker van? Het is zo gauw gevraagd: He hoi, hoe gaat het 
met jou? Oh… goed hoor! We laten het achterste van onze tong niet 
zomaar zien… Maar ‘samen gaan’ is meer. Gemeente van Christus 
zijn is echt ‘meer’. Moet je maar ’s lezen in Kolossenzen 3: 12-17! 
Dán wordt het mooi! En dan vraag je: Hoe gaat het nou echt met jou! 
Mooi om zo elkaar te helpen staande te blijven! 
 
Piet Versteegt. 
 
 
 

MEELEVEN MET ELKAAR 
 

Voorbede en dankzegging  
Onze zuster Ans van der Linden – Maaskant is woensdag 8 mei jl. 
opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle. Uit onderzoek bleek 
verkalking dat ze bij de hartkleppen heeft.  
Medio mei ging het weer wat beter met haar, ze zal wel moeten 
revalideren. We hebben gebeden voor genezing en geduld, maar 
vooral vertrouwen op God. 
 
Ook hebben we gebeden voor Annie Oosterhof. Half mei heeft ze 
Assen verlaten en is ze naar een tijdelijke plek voor begeleid wonen 
in Weiteveen verhuisd in afwachting van een plaats bij Waringin in 
Zuidwolde. Dit is heel wat voor Annie en heel ingrijpend. We hebben 
gebeden voor vertrouwen en rust, daar waar haar voet ook gaat Hij 
het licht is op haar pad. 
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Half mei is Matty Breman komen te vallen en heeft daarbij een 
breukje in haar bekken opgelopen. We hebben samen tot onze 
hemelse Vader gebeden voor een spoedig herstel. 
 
Wij hebben gebeden voor de familie Koning omdat tot hun grote 
verdriet op vrijdag 31 mei jl. de echtgenote van de vader van 
Ingeborg na een ernstige ziekte op 63-jarige leeftijd is overleden. 
 
Dit ‘meeleven met elkaar’ is van 6 mei tot en met 2 juni 2024 
 
De kerkenraad 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 
Verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 juni 2024 
 
Het verslag van de kerkenraadsvergadering kon helaas niet op tijd 
voor plaatsing in dit gemeenteblad opgesteld én goedgekeurd 
worden. Omdat het volgende gemeenteblad vanwege de 
vakantieperiode pas in september komt, zal het verslag wanneer 
deze gereed is, per mail verstuurd worden naar u als gemeente. 
 
 

WIJZIGINGEN GEMEENTEGIDS 
 

Verhuisd: Hindrik Oosterhof 
Nieuw adres: 
Zuideinde 28a, 7941 GH Meppel, wijk 1 
Postadres: 
Postbus 365, 7940 AJ Meppel 
 
Nieuw adres van Annie Oosterhof 
Treant Veltman, kamer Boekweit 75 
Ir. Biewengaweg 42, 7765 BG Weiteveen, wijk 1 
GSM: 06 84949613 
 
Het alfabetisch ledenregister van april 2024 is te vinden op het 
besloten gedeelte van onze website. 
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PASTORAAT 
 
Leven door de Geest. 
 
Maar de vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5:22. 
 
Als je dat leest kan je schrikken, zeker als je achterom naar je 
levensweg, of in de spiegel kijkt. Wat breng ik ervan terecht!? 
Maar schrik niet want het is de Heilige Geest die zelf voor die 
vrucht zorgt. Israël heeft jaren gebeden om de beloofde 
Messias en op Gods tijd is dat gebed verhoord. Na de 
hemelvaart van Jezus ging men naar de tempel. Eensgezind 
werd er volhardend gebeden door de 11 apostelen samen met 
de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en met Zijn broers. 
Dat zegt veel. De apostelen die in eerste instantie hun oude 
beroep maar weer op wilden pakken en de broers van Jezus 
die eerst niet in Hem geloofden. Ze geloven en bidden 
eensgezind en volhardend met elkaar. En dan komt de door 
Jezus beloofde Trooster. Daar zijn we, op het gebed, vol van. 
Want die Geest leidt ons in alle waarheid. Die vrucht van de 
Geest kunnen we niet ‘even regelen’. Dat lukt nooit! Er is veel 
en volhardend gebed voor nodig. Maar wie zich niet zo’n 
bidder voelt en zich dan afvraagt wat en hoe je moet bidden, 
leest in Romeinen 8 dat de Geest voor ons pleit met 
‘onuitsprekelijke zuchtingen’. Iemand zei eens tegen me: ‘Je 
hoeft geen boek te schrijven om mensen te trainen in de vrucht 
van de Geest! Zeg maar gewoon Ora et Labora: bid en werk. 
Daar heb je meer aan.’ 
Bidden werkt. Biddend werken aan jezelf, onder Geestelijke 
leiding, ook. Dan dragen we vrucht in Hem! Daarvan lezen we 
in Filippenzen 4:1-9 rijke beloften en tegelijk hoe de Heilige 
Geest in ons leven en in de gemeente wil werken! 
Henk Bokhorst, pastoraal werker (06-10001365). 
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Wij vinden het leuk om als nieuwe leden ons even kort voor te 
stellen. 
 
Inge van Dijk: Inge 
woont in Hasselt en 
was lid van de Her-
vormde Gemeente 
Hasselt. Inge heeft een 
dochter die deels bij 
haar woont in Hasselt. 
Inge is maatschappe-
lijk werker bij MEE in 
Elburg. Haar hobby’s 
zijn o.a. diamond pain-
ting, lezen en het maken van fotoboeken. Ze maakt daar héle 
creatieve boekwerken van met stickers, teksten en 
bijpassende plaatjes. Ze maakt die voor haar dochter, haar zus 
(met Downsyndroom) en sinds 2 jaar ook voor Rudy. Ze maakt 
ook fotoboeken voor haarzelf, maar die komen altijd als laatste 
aan bod. Ondanks dat ze sinds vorig jaar meer problemen 
heeft gekregen met haar knieën houdt Inge veel van fietsen. 
Met een 3-bike gaat fietsen nu toch nog en geniet ze van elke 
tocht, zowel in Hasselt als in de omgeving van Wanneperveen.  
 
Rudy Strijker: Rudy woont in Wanneperveen en had zich 
aangesloten bij de Baptistengemeente te Meppel. Rudy werkt 
als applicatiebeheerder bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land te 
Steenwijk, hij heeft daarnaast een eigen bedrijf en is 
webprogrammeur. Hij heeft een eigen online app bedacht en 
ontwikkeld waar mee je o.a. leuke speurtochten en quizzen 
kunt maken. Hij heeft een aantal aquaria met tropische vissen 
en een modelspoorbaan. Een andere hobby is het maken van 
verschillende soorten films. Een tijd geleden is hij van start 
gegaan met een serie filmportretten over verschillende mensen 
die hun verhaal delen en waarbij een gebeurtenis veel impact 
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heeft gehad op hun (geloofs-)leven. Meer info en de 2 
gemaakte afleveringen zijn te zien op:   
https://strijker-online.nl/films/impact/ 
Rudy en Inge hebben zich in oktober 2023 verloofd. Inge 
woont deels nog in Hasselt vanwege haar dochter, maar de 
bedoeling is dat ze met z’n tweeën op termijn gaan huisvesten 
in Wanneperveen, waar Rudy woont.     
 
 

CGK ZOMERDIENSTEN 
 
Op vakantie in de Alpen – in de Alpen naar de kerk 

 

De zomervakantie staat voor de deur. Veel Nederlanders zoeken dan 

de bergen op in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Daar zijn 

ook de zeven kleine kerken van de ERWKB. Zij onderhouden al 

jarenlang goede contacten met 

christenen en kerken uit de 

gereformeerde gezindte. De kerk-

leden van de ERKWB zijn altijd erg 

blij met Neder-landse gasten die op 

zondag hun kerk-diensten bezoeken. 

Zij ervaren uw aan-wezigheid als heel 

bemoedigend. 

 

Bezoek een plaatselijke kerkdienst 

Wanneer u op vakantie gaat en het Duits redelijk goed kunt verstaan, 

kunt u in de volgende plaatsen een kerkdienst van de ERWKB 

bezoeken:  

In Basel (Zwitserland) om 10:30 uur en 16:30 uur 

In München (Duitsland) om 10:30 uur 

In Neuenburg am Rhein (Duitsland) om 10:00 uur 

In Rankweil (Oostenrijk) om 10:30 uur 

In Neuhofen (Oostenrijk) om 9:30 uur 

In Graz (Oostenrijk) om 9:00 uur. 

In Wenen (Oostenrijk) om 10:30 uur 

De adressen van de kerkgebouwen vindt u op www.reformiert.at. 
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Nederlandse kerkdiensten in Rankweil en Graz 

Voor wie de Duitse taal niet zo goed kan volgen, beleggen twee 

ERWKB-kerken deze zomer een aantal Nederlandse kerkdiensten.  

In Rankweil gaat op zondag 28 juli en op zondag 

4 augustus om 17:00 uur ds. K.H. Bogerd uit 

Wouterswoude voor. Het adres: kerkzaal 

InfraA14, Feld-kreuzweg 13, 6830 Rankweil. 

In Graz gaat op zondag 21 + 28 juli en op zondag 4 + 11 augustus om 

16:00 uur ds. P. Drost voor. Het adres: Kapellenweg 96, 8124 

Übelbach. 

 

Meeleven doet geven 

De gemeenteleden van de 

ERKWB geven hun 

hartelijkheid, wat blijkt uit het 

gezamenlijk koffiedrinken en 

de contacten die in de loop der 

jaren met veel vakantiegangers 

zijn ontstaan. Omgekeerd 

leven in Nederland betrokken 

chris-tenen en plaatselijke 

kerken uit de hele breedte van de gereformeerde gezind-te mee met 

de broeders en zusters uit de ERWKB-kerken. De kerken van Neu-

hofen, Rankweil, Basel en Graz hebben in Nederland een eigen 

partnerge-meente en ze worden door de SSRO financieel 

ondersteund om een eigen predikant te kunnen onderhouden. 

 

Als SSRO vragen we u om te blijven meeleven 

en te blijven geven. Dat laatste kan door 

bijgaande QR-code te scannen of een gift over 

te maken op  

NL34 RABO 0312 8935 07   

t.n.v. SSRO Apeldoorn 

o.v.m. ‘ERKWB – Zomer 2024’ 
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 “De ERKWB vormt een klein lichtje van het 

evangelie in een steeds donker wordende 

maatschappij. Ik zou het zo jammer vinden als op 

die bijzondere plek dit kleine licht  gedoofd wordt. 

Een bijzonder plekje, een van de geboorte-

plaatsen van de Reformatie. Een plek waar mede 

onze kerkelijke wortels lig-gen. Helpt u mee om dit 

belangrijke werk  in Gods koninkrijk staande te hou-

den?" 

 

Ds. D. van der Wal (CGK Aalten) -lid Comité van Aanbeveling van de 

SSRO 

 
 
 

STICHTING STEUN GEREFORMEERDE KERKEN IN 
FRANKRIJK 

 
Nieuwsbrief – Juni 2024 
 
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken en Nederlandse Gereformeerde Kerken in 
Nederland en alle particuliere gevers die ons werk 
steunen. 
 

 
We mogen zegen zien op de 
werkvakanties vanuit Lelystad. 
Drie volwassenen die vanuit 
Frankrijk bij die reizen 
betrokken waren, wilden 
gedoopt worden! 
 
 

In deze nieuwsbrief informeren we u over diverse projecten in de 
Franse kerken. In maart hebben we het gevraagde bedrag van 
15.000 euro aan de UNEPREF overgemaakt. Van alle projecten 
krijgen we regelmatig verslagen en foto’s. Graag geven we wat 
impressies aan u door.   
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Advents-videoproject 
In de vorige nieuwsbrief noemden we het werk van ds. Pascal 
Gonzalez. Vorig jaar is hij begonnen met de organisatie van een 
missionair video-project voor de adventstijd, gericht op kinderen. Hij 
stuurde ons een tussentijds verslag waar we u graag iets van 
doorgeven.  
Voor elke adventsweek maakt ds. Gonzalez een video voor 
kinderen, die eindigt met een vraag. De jonge kijkers kunnen hun 
antwoorden inzenden, waarmee ze een kerstcadeautje verdienen. 
Een leuke manier om laagdrempelig kinderen te bereiken en terug te 
kunnen horen wie hierbij betrokken zijn. Het resultaat is 
hartverwarmend.  
 
Vorig jaar kwamen er veel reacties op dit project, ook vanuit 
gezinnen die niet (meer) naar de kerk gaan. De video’s maken 
gesprekken los en verbinden ouders en kinderen rond het 
Kerstevangelie. Ds. Gonzalez schreef ons: ‘Nogmaals veel dank 
voor uw steun. We geloven dat dit werk onder kinderen van grote 
betekenis is. Wij hopen uiteraard dat ze een fijne vakantie 
doorbrengen, en vooral dat ze zich geliefd voelen door God. Tegelijk 
willen we ouders met dit project helpen in hun christelijke opvoeding 
en de kinderen zelf (via de video-opnames) al heel vroeg betrekken 
in dit missionaire werk’.  De video’s zijn terug te zien via YouTube, 
een link is te vinden op onze website.  
 
In de afgelopen maanden zijn de opnames voor de komende 
adventsperiode al weer volop van start gegaan. Naast dit video-
project organiseert ds. Gonzalez diverse concerten met het koor 
Aquarium, waar steeds veel belangstelling voor is. Prachtig hoe 
deze kleine gemeenten missionair kunnen zijn in hun omgeving. En 
mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.  
 
Zegen na uitwisseling 
Vorig jaar berichtten we over een groep jongeren uit Lelystad die op 
werkvakantie was geweest in Brouzet. De SSGKF droeg bij aan de 
reiskosten voor deze groep. Door de werkvakanties zijn er contacten 
ontstaan, die niet alleen tot zegen geweest zijn voor degenen die 
meehielpen met het opknapwerk. Onlangs hoorden we dat in de kerk 
van Brouzet drie volwassenen zijn gedoopt. Alle drie waren zij nauw 
betrokken bij de diaconale reizen van de jeugd uit Lelystad. ‘Wat een 
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werkvakantie al niet teweeg kan brengen, zowel bij de zendende als 
de ontvangende gemeente’, schreef een van de organisatoren. 
Ook gaf zij door dat meer dan tien kinderen uit het dorp Brouzet nu 
Bijbelonderwijs volgen, de meeste kinderen van buiten de gemeente. 
Ons gebed wordt gevraagd dat zij (en hun ouders) gemotiveerd 
worden mee te werken aan de kerkdiensten. 
 

 
Het koor Aquarium treedt op tijdens een kamp in Gagnières. 
 
Nîmes 
In de gemeente van Nîmes wordt het kerkgebouw gerenoveerd, 
waarbij tevens een studio wordt ingericht om bezoekende 
predikanten of missionaire werkers een tijdelijk onderkomen te 
kunnen bieden. De gemeente stuurde ons een update van de 
werkzaamheden, met een bedankje aan onze donateurs voor hun 
bijdrage hieraan. Er gaat een positieve werking vanuit voor heel de 
gemeente in Nîmes. We geven het graag aan u door.  
 

  
Doneer  nu makkelijk en snel 
via de Givt QR-code! 

Of doneer via de QR-code van 
de ING! Het bedrag kunt u zelf 
aanpassen. 
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Experience-reis 
Als er jongeren zijn die nog overwegen om deze zomer mee te doen 
met een mooie werkvakantie… we kunnen de Experience-reizen van 
de GZB van harte aanbevelen! Van 12-22 juli is er een werkvakantie 
in de gemeente van Thiers, waar nog enkele plaatsen beschikbaar 
zijn voor Nederlandse jongeren van 18-25 jaar. Elders in de 
nieuwsbrief is te lezen hoe zo’n werkvakantie tot zegen kan zijn. 
Voor jezelf, en óók voor de mensen daar. Misschien een idee 
iemand hierop te wijzen?  
 
Naar de kerk in Frankrijk 
Als u deze zomer in Frankrijk op vakantie bent, bezoekt u dan vooral 
eens een van de kerken van de UNEPREF. Corine Bokhorst, 
secreta-resse van de SSGKF, wil u graag helpen bij het vinden van 
een kerkdienst in de buurt van uw vakantieadres. Het doet de 
Franse broeders en zusters altijd goed als er Nederlanders in de 
kerk zijn, die meezingen en meebidden, ook al kunt u wellicht veel 
van de dienst niet volgen. In sommige kerken wordt gezorgd voor 
een vertaling van de preek in het Nederlands. Ook daarover kan 
onze secretaresse u meer info geven.  
 
Bij deze nieuwsbrief treft u een visitekaartje aan om het werk van de 
SSGKF wat meer bekendheid te geven. Het is bedoeld om door te 
geven aan iemand die de Franse kerken een warm hart toedraagt. 
Het aantal donateurs is de afgelopen jaren iets geslonken. Het zou 
fijn zijn als u meehelpt ons werk voor de Franse kerken wat breder 
onder de aandacht te brengen. U kunt meer visitekaartjes bij ons 
aanvragen, om bijvoorbeeld in een kleine Franse kerk op een 
leestafel achter te laten, als u weet dat daar veel Nederlanders 
komen.  
 
Secretariaat  
p/a: Spieghelstraat 36 
3842 JP Harderwijk 
Tel.: 0341-427496 
Email: secretariaat@ssgkf.nl 
www.ssgkf.nl 
 
Rekeningnummer 
NL19INGB0000215697 

Bestuur 
Michael Mulder (voorzitter) 
Corine Bokhorst-Klaassen 
(secretariaat) 
Jaccoline Granger – de Keizer 
Joost van Drongelen 
Jan Willem Ploeg 
Rianne van den Berg 
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Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt ontvangen, kunt u zich 
daarvoor opgeven via het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl) 
 
De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder  
de groepsbeschikking van de belastingdienst  
met de kerken. Giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.  
(RSIN nummer 816760275). 
 
 
 

VORMINGSWERK SEIZOEN 2024-2025 
 
 

Commissie Vormingswerk van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

Secretaris: mw. H. Wallet, 
Borrendamme 36, 4301 VD Zierikzee, tel 0111-416898 
E-Mail Vormingswerk: vormingswerk.cgk@gmail.com 

 
Vormingscursus seizoen 2024 – 2025 
In september hoopt weer een nieuwe Vormingscursus van start te 
gaan. De vernieuwde opzet van vorig seizoen is goed ontvangen bij 
cursisten en docenten. Zo wordt dan ook nu weer zes 
zaterdagochtenden op vier locaties cursus gegeven, Apeldoorn, 
Drachten, Goes en Sliedrecht. 
Per morgen wordt één thema door een deskundige docent 
behandeld. Mede door de inbreng van cursisten en de bereidheid 
van gevraagde docenten kunnen we u een mooi gevarieerd 
programma aanbieden. De cursus wordt gegeven in de periode van 
eind september 2024 tot maart 2025. Iedereen kan deelnemen 
ongeacht leeftijd en opleiding.  
 
Onderwerpen voor het cursusseizoen 2024 -2025  
Drs. C.Th. Boerke  Oefeningen in christen zijn, Sören 

Kierkegaard (1813 -1855) 
over geloof en kerk. 

Drs. E.J. van Dijk  De slag om het hart van de jongeren in 
een complexe wereld 
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Ds. J.M.J. Kieviet  Brief van Judas, de dienstknecht van 
Jezus Christus 

Drs. H. Korving  De betekenis van de Drie-eenheid voor 
het geloof, (leer en leven) 

Dr. J. van der Knijff  Psalm 120–134: drie handen vol 
liederen voor onderweg. 

Dr. H.G.L. Peels  Jeremia, het lastigste boek van de 
Bijbel? 

 
Cursuslocaties en data, alles D.V. 
Apeldoorn:  Theologische universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT  

2024: 12 okt, 9 nov, 14 dec.  2025: 18 jan, 15 febr. en 
15 maart. 

Drachten:  Ned. Ger. Kerk “de Fontein”, De Kolken 89, 9201 BW  
2024: 28 sept, 9 nov, 14 dec. 2025: 25 jan, 1 maart en 
29 maart. 

Goes:   Chr. Ger. “Maranathakerk”, Bergweg 43 A, 4461 LX  
2024: 28 sept, 2 nov, 7 dec. 2025: 18 jan, 15 febr. en 
22 maart. 

Sliedrecht:  Chr. Ger. “Bethelkerk”, Kerkbuurt 72, 3361 BK, 
Sliedrecht. 
2024: 5 okt, 16 nov, 14 dec.  2025: 18 jan, 15 febr. en 
15 maart 

 
De lessen zijn van 10.00-12.30 met een pauze van 11.00–11.30. In 
Goes van 10.15-12.45 met een pauze van 11.15 – 11.45. 
Voor het begin van de lessen en in de pauze kunt u koffie/thee 
kopen. 
 
Kosten deelname: aan de volledige cursus voor alle plaatsen € 55 
per persoon. Graag gelijktijdig met aanmelding overmaken op 
bankrekening: NL 33 INGB 000 1975 025 t.n.v. Com. 
Vormingswerk Chr.Ger.Kerken onder vermelding van naam, 
deelnemer en cursusplaats. 
Voor deelname aan een enkele ochtend wordt € 15 in rekening 
gebracht. 
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Aanmelden: Bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website.  
https://cgk.nl/organisatie/toerusting/vormingscursus/ 
De aanmelding geldt voor één persoon. Graag ieder persoon apart 
aanmelden. Als u het formulier hebt ingevuld klikt u op de knop 
‘indienen’, daarna ontvangt u een bevestigingsmail. U kunt zich ook 
via e-mail opgeven: vormingswerk.cgk@gmail.com, dan wel graag 
naam, adres, geboortejaar en gewenste cursusplaats vermelden. Zo 
mogelijk voor 1 september 2024. 
 
De commissie Vormingswerk CGK. 
 
 
 

OPBRENGST COLLECTEN 
 
Namens de Diaconie & de penningmeester kunnen wij u melden dat 
de collectes in maart en april 2024 hebben tot nu toe het volgende 
opgebracht: 
Maart, 1e collecte:  € 1.103,85 
Maart, 2e collecte:  € 1.054,45 (voor Dorcas) 
April, 1e collecte:  €    873,60 
April, 2e collecte:  €    676,00 (voor Diaconie CGK Meppel) 
 
Voor de voedselbank is naast de giften in natura gedurende deze 
periode een bedrag van € 311,50 ontvangen.  
 
Let op: De genoemde bedragen kunnen nog veranderen als er via 
late betalingen toch nog geld binnen komt.  
 
Een ieder hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage: De Heere 
zegene u en uw gaven! 
 
 
 

COLLECTEMUNTEN 
 
Wilt u graag collectemunten bestellen, dan kunt u contact opnemen 
met Wim Marskamp. 
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KLEDING OVER? 
 
Hebt u kleding over? 
Breng het bij Rijwielhandel Pot of bij de heer G. Wolting. 
Het is voor de stichting: “Kom over en help”. 
 
 
 

VERJAARDAGEN 
 

juni   

14-06-2009 Laisa de Bruin 

16-06-1952 Mary Gruppen 

17-06-1975 Annie Oosterhof 

18-06-1940 Siebe Houtsma 

18-06-2022 Maria Roos 

22-06-1935 Janny van der Kamp-van Dalen 

25-06-1957 Marja Kloppenburg-Jongbloed 

26-06-1946 Albert Kroes 

juli 
  

02-07-2000 Naomi Mulder 

03-07-1981 Ingrid Rikkers-Werkman 

10-07-1936 Sietske Halbesma 

11-07-1967 Gert Otten 

14-07-2018 Hanna Feenstra 

14-07-1939 Cobi Visser-Kok 

16-07-1950 Anneke Korf-Pleiter 

16-07-1967 Rudy Strijker 

18-07-1980 Gijsbert van Es 

21-07-2005 Marieke van Helden 

22-07-1999 Erwin Otten 

23-07-1984 Hans den Boer 

23-07-1979 Geranda van der Wal 

29-07-1989 Roya Keshavarz Moaeidi 
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augustus 
  

02-08-2014 Lieke Feenstra 

02-08-1990 Bernhard Roos 

03-08-2016 Enorah de Bruin 

03-08-2001 Martijn Russcher 

04-08-2008 Robian de Witte 

06-08-1991 Rachel Roos-Poot 

14-08-1986 Moniek den Boer-Smit 

15-08-2019 Matheo Stummel 

17-08-2022 Nathan Floor 

17-08-1946 Gerda de Wit-Kroek 

18-08-1968 Rick Marskamp 

20-08-1958 Willy van Pijkeren 

21-08-2020 Aaron Postma 

25-08-2010 Jarno Booij 

25-08-1985 Jennet Feenstra-Kisteman 

25-08-2005 Amber Marskamp 

26-08-2015 Annemarie Postma 

28-08-1970 Andries Knevel 

28-08-1993 Willianne Otten 

29-08-2001 Rowan de Weerd 

30-08-1976 Patricia Marskamp-Compagner 

30-08-1994 Lisa van Rhee 

30-08-1979 Rima Sadeghi 

september 
  

01-09-1961 Jenny Regelink 

01-09-1948 Piet Versteegt 

02-09-1980 Marco Wannigen 

03-09-1941 Grietje Lubbinge-Kuilman 

03-09-1997 Elisabeth Selderhuis 

04-09-1947 Janny Tibben-Jonker 

08-09-1980 Bettie van Es-Klaver 

09-09-1939 Hennie Huisman-Geertman 

10-09-1991 Annet de Boer-Altelaar 

11-09-1937 Ans van der Linden-Maaskant 
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september 
  

12-09-2017 Leia Stummel 

15-09-1960 Kees-Herman Mulder 

16-09-1980 Matthijs Kool 

16-09-1966 Ronald Stoutjesdijk 

17-09-1989 Matthijs Kalkman 

17-09-2010 Daphne de Witte 

18-09-1998 Angela van der Steen-Mooiweer 

19-09-1986 Roel de Witte 

23-09-1967 Abe Wolting 

25-09-1958 André Regelink 

26-09-1952 Fataneh Bablhawaedji 

28-09-1995 Enrico Kolk 

29-09-1997 Jeroen van der Steen 

30-09-1964 Hennie van Saagsvelt-Petersen 

oktober 
  

01-10-1960 Gerda van Ingen-Jongman 

02-10-1965 Richard Doldersum 

05-10-2007 Lieke Marskamp 

06-10-1947 Minke Koster 

08-10-1982 Laurens Dalhuisen 

11-10-2001 Benjamin Otten 

13-10-1943 Gretha Haveman 

15-10-1977 Inge van Dijk 

15-10-1987 Arno Kalkman 

15-10-1934 Dick van der Kamp 

15-10-2005 Bente-Ruth Koning 

18-10-1997 Teresa dos Santos 

19-10-1967 Henri Leeuwerink 

20-10-1995 Ruben Regelink 

21-10-1965 Maria Doldersum- van den Brink 

22-10-1976 Els van der Heide-de Leeuw 

24-10-1990 Aleida Floor-Nolles 

24-10-2013 Rosalinde de Witte 

31-10-1955 Willy Leeuwerink-van Ommen 
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 16 juni 

9.30 uur  ds. J. Oosterbroek 

16.30 uur  Ev. Gert van den Bosch 

 

Zondag 23 juni 

9.30 uur  ds. J. van ’t Spijker 

   Voorbereiding Heilig Avondmaal 

17.00 uur  ds. J. Oosterbroek 

 

Zondag 30 juni  

9.30 uur  Prof. H. Selderhuis 

   Heilig Avondmaal 

16.30 uur   Prof. H. Selderhuis 

   Voortzetting en nabetrachting  

Heilig Avondmaal 

 

Zondag 7 juli 

9.30   drs. B. Reinders 

16.30   drs. B. Reinders 

 

Zondag 14 juli 

9.30   vacant 

16.30   W.J. Bakker (PKN) 

 

Zondag 21 juli 

9.30   vacant 

16.30   ds. L.J. van Dalen 

 

Zondag 28 juli 

9.30   vacant 

17.00   ds. J. Oosterbroek 
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Zondag 4 augustus 

9.30   ds. R. v.d. kamp 

16.30   vacant 

 

Zondag 11 augustusi 

9.30   vacant 

16.30   vacant 

 

Zondag 18 augustus 

9.30   drs. B. Reinders 

16.30   drs. B. Reinders 

 

Zondag 25 augustus 

9.30   ds. J. Oosterbroek 

16.30   ds. H. Jonkman 

 
Zondag 1 september 

9.30   student Henk Jan Ymker 

   Voorbereiding Heilig Avondmaal 

16.30   student Henk Jan Ymker 

 

Zondag 8 september 

9.30   ds. C.A. Den Hertog 

   Heilig Avondmaal 

16.30   ds. C.A. Den Hertog 

   Voortzetting en nabetrachting 

   Heilig Avondmaal 

 

Zondag 15 september  

9.30   student Gerard Bosker 

16.30   student Gerard Bosker 

 

Zondag 22 september Startzondag 

9.30   W. de Bruin 

17.00   ds. G. Kortleven 
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Zondag 29 september 

9.30   ds. C.A. den Hertog 

16.30   ds. M.P.D. Barth 

 

Zondag 6 oktober 

9.30   J. van ‘t Spijker 

16.30   J. van ‘t Spijker 

 

Zondag 13 oktober 

9.30   drs. B. Reinders 

16.30   drs. B. Reinders 

 

Zondag 20 oktober 

9.30   drs. B. Reinders 

   Kerk en Schooldienst 

17.00   ds. A.A.L. Aalderink 

 

Zondag 27 oktober 

9.30   student Arjan Smit 

17.00   student Arjan Smit 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie wenst u en jullie allen een fijne en 

gezegende vakantie! 

 

De kopie voor het volgende gemeenteblad 

dient uiterlijk 1 september 2024 in ons bezit te zijn. 

   

Het emailadres van de redactie is: 

redactie@cgkmeppel.nl 


